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"Trechter van genade’, "Moeder aarde
& compaan’, 'City of San Timento’,
"Deerniswekker” en "Hier al op dit aard-
rijk’ zijn enkele veelzeggende titels van
nieuwe indrukwekkende schilderijen van
Bert Vredegoor die zijn thema *Devotio
Moderna’ steeds boeiender weet vorm te
geven. Werd zijn werk enkele jaren gele-
den nog zeer bepaald door uitbundige,
decoratieve elementen, nu zijn die zo
goed als verdwenen en hebben zijn com-
posities een vooral krachtige ruimtelijke
werking. Vredegoor ontwikkelt steeds
duidelijker een geheel eigen beeldtaal die
vibreert door de van de doeken stralende
intensiteit. Hij zegt er zelf over: De
omgeving lijkt mee te gloeien en te trillen,
de vibraties volgen de beelden in al hun
subtiele bewegingen. Waarom? God mag
het weten en naar zijn mening wordt niet
gevraagd. Dat is ook niet interessant’ ...
en ..." Ik zie mezelf deze beelden maken
met alle aardse middelen die tot mijn

Bert Vredegoor, Hier al op dit aardrijk,
1987, schilderij, acryl en behang op lin-
nen, 140 x 160 cm.

beschikking staan en ontdek op het einde
dat daarmee "hemelse’ beelden te maken
zijn’. Vredegoors schilderij "Hier al op
dit aardrijk’ is een mooi voorbeeld van
hoe de schilder *met aardse middelen’
(acrylverf, behang en linnen) een zinde-
rend *hemels’ beeld opbouwt. Een cen-
traal geplaatste vorm is hier de voort-
brenger van een naar boven en beneden
gerichte mysterieuze uitstraling. De
vorm en de stralingen bevinden zich in
een fraai door de goudbehangeffecten
opgeroepen ruimte. Het totaalbeeld is
van een verrassende schoonheid.



