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Kunstenaars zijn ook maar mensen. Daarom stellen we ze een aantal menselijke

vragen en laten wij hen in hun natuurlijke leefomgeving zien.

Wat maakt dit atelier speciaal?

Door de vorm ervaar ik het atelier als een
kapelachtige ruimte; besloten, stil en zonder
visuele afleiding. Van de buitenwereld zie ik
eigenlijk alleen de lucht. De rest wordt bewust
buitengesloten door matglas of door mijzelf
ontworpen Schutspatronen. Dat zijn semitrans-
parante raamfolies die wel licht, maar slechts
een diffuus beeld doorlaten.

Wat is het grootste nadeel van je ate-
lier?
Er is slechts één rechte muur...

Wie is jouw lichtende voorbeeld?
Niet één specifiek, maar de speelse vindingrijk-
heid van Jeroen Henneman en de gediscipli-
neerde eenvoud van Reinoud Oudshoornvind
ik zeer aanstekelijk. Maar ook architecturale rit-
miek van gebouwen van religieuze aard hebben
mijn belangstelling.

Met welk materiaal werk je het liefst?
lk ontwerp bijna alles op de computer en werk
dus het liefst met een digitaal bestand. Voor de

uitvoering gebruik ik momenteel vooral flu-
weel en kunststoffen.

Draai je muziek in je atelier? Zo ja,
welke? Zo nee, waarom niet?

Vrijwel nooit. Maar soms klinkt Philip Glass of
bijvoorbeeld de cd Musica Humana.

Wat eet en/of drink je in je atelier?
lk heb een atelier ‘aan huis’, dus behalve voor
koffie of thee loop ik gewoon naar de keuken
beneden.

Wat is je favoriete reisbestemming?
Alle landen rond de Middellandse Zee. Reizen
naar Spanje, Italié of Marokko ervaar ik altijd als
zeer inspirerend.

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
‘Het laatste jaar' van Dirk van Weelden.

Alsjegeenkunstenaarwasgeworden,
wat had je dan willen zijn?

Cultureel antropoloog. Ik ben mateloos geinte-
resseerd in wat mensen drijft en waarom.

Wat doe je over 10 jaar?

Hopelijk hetzelfde als nu: met aandacht en
toewijding vormgeven aan alles wat op mijn
pad komt. Ik maak dan ook allang geen onder-
scheid meer tussen mijn werk en al het andere.
Het is één geheel.

Voor meer informatie: www.bertvredegoor.nl
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‘Geen Wonder', de nieuwe publicatie van
Bert Vredegoor over een serie rasterwer
ken wordt op |3 oktober 2013 gepresen-
teerd bij ZIN, het klooster voor zingeving
en werk in Vught. Erbij zijn?

Kijk op www.kloosterhotelzin.nl.




