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Bert Vredegoor was eens een schilder van het Hollandse landschap op zijn smalst.
Hij was een schilderende landmeter, verslingerd aan de wereld van uur en feit,
opgetrokken uit landbouw, veeteelt en groeizaam weer. Van mysterie geen spoor.
Boven een groene aarde hing een blauwe lucht, kortom: Holland in zeefdruk.
Vredegoor deed zichzelf geweld aan om alles wat aan van hogerhand geregisseerd
drama zou kunnen herinneren, buiten het beeld te bannen. Hij bekeek Holland
door een zonnebril om zichzelf te dwingen terzake te blijven en om ons ervan te
overtuigen dat hij gaarne genoegen nam met het gras onder zich en de dampkring
boven zich. De lucht was geen hemel, en onder de grond was ook alles in orde. De
wolken voerden regen aan, geen engelen, zwevende Alpentoppen of
zieleroerselen. Het was een innig landschap zonder innerlijkheid. Vredegoor
huldigde het paradijs van Braks, een overzichtelijke wereld op zondag. Althans, hij

deed alsof.

L ater werd duidelijk dat Bert Vredegoor deze
pragmatische periode moet hebben ervaren
als een tijd van ascese en onthechting. Hij be-
paalde zich tot het zoeken naar een van alle le-
vensbeschouwelijkheid gezuiverd wereldbeeld
om zich vervolgens van deze orde van de dag te
kunnen afwenden en het aanzien te geven aan
een wereld die geheel op verbeelding berust. Hij
beoefende de bijziendheid om zich voor te berei-
den op een al even zorgvuldige exploratie van het
derde oog. Wat er uitzag als een bekeringsge-
schiedenis, had in zijn oog veeleer het karakter

van een overgang naar een hogere klas. Eerst de
fysica, dan de metafysica. ’Aile Lust will Ewig-
keit’, maar dat neemt tijd.

Stilistisch gezien was de wijze waarop Vrede-
goor de weg naar binnen insloeg en Platland ver-
liet, een meesterlijk staaltje van picturale tactiek.
Hij begon monumentale onmensen te schilderen,
maar die wezens uit het souterrain van de ziel, die
door hem op het doek werden losgelaten, vloek-
ten in het geheel niet met de reinheid van het
Vredegoorse landschap, want ordentelijk ge-
kleed in rood, wit en blauw en hier en daar een
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oranje wimpel, leken ook zij van top tot teen van
Hollands fabrikaat. Het waren monsters, incar-
naties van de macht, maar zij hadden — generaal,
grootinquisiteur of goochelaar — toch iets vrolijks
en vooral belachelijks over zich, alsof ook zij
mooi weer trachtten te spelen in de polder, zon-
der een vuiltje aan de lucht. Een wildvreemd
beest werd aldus getemd tot een waarheid als een
koe.

Gaandeweg echter begonnen deze spelbre-
kers het hele beeldvlak in beslag te nemen en de
horizon aan het gezicht te onttrekken. De pri-
maire kleuren vermochten ons niet meer te ver-
helen dat deze bizarre vogelverschrikkers heel
wat meer om het lijf hadden dan wij dachten. Zij
incarneerden niet de ’genius loci’, de geest van de
Betuwe en de bollenvelden, maar de zwarte vlek
in de zichtbare ’heile Welt’. Vredegoor schil-
derde een figurale travestie van het 'StijI’-idioom
en zo bracht de droom van de rede wederom
monsters voort. Maar ook die boze geesten wer-
den tot de orde geroepen. Zij maakten plaats
voor verbeeldingen van de Stad Gods, die zich
niet meer als een Hollands landschap hoefde
voor te doen. Vredegoor had psalmen kunnen
aanheffen, gezongen door een christelijke ver-
eniging van populieren, maar zo was hij niet op-
gevoed. Het hele landschap ruimde het veld voor
een neo-katholieke wereld, goud op snee, zo bo-
venaards kostbaar als een getijdenboek, een pa-
neel van Simone Martini, een Merovingische
kroon of een bisschopsmijter. Het kon niet op.
Uit de goudgrond herrees de hele ikonografie
van het visioen. De toonzetting was uiteraard iro-
nisch, maar goed beschouwd niet ironischer dan
Vredegoors interpretaties van het Hollandse
landschap, dat immers ook meer het karakter
had van een vlag dan van een lading.

Vredegoor bereikte het uiterste in de voor-
dracht van deze archaische devotie en bevond
tenslotte dat het toch niet helemaal goed was. De
ironie begon zich tegen zichzelf te keren. De
schilder van rituelen, waarin maar half werd ge-
loofd, moest zichzelf bekennen dat hij ook een ri-
tueel bedreef waarin hij voor honderd procent
geloofde: het sacrament van de schilderkunst.
Wanneer er sprake is van 'Das Geistige in der
Kunst’ (of "Het mysterie der abstracten’), van
heilssystemen, die de schilderkunst van buitenaf
bezielen, heeft Bert Vredegoor, als de meeste
kunstenaars, de neiging het hoofd af te wenden.
Hij geeft niet thuis, niet omdat hij niet gelooft in
hogere machten of de ’faculteit X’, maar — inte-
gendeel — omdat hij zich geen andere, hogere
bron van openbaring kan voorstellen dan die
waarvoor hij zich dagelijks openstelt in de uitoe-
fening van zijn eigen officium. De kunst is voor
hem een autonoom esoterisch stelsel, dat onmo-
gelijk in dienst kan treden van een ander heilsin-
stituut. De kunst is, wat de kunstenaar in zijn
vrije tijd ook beleed op het stuk van ’Kiinstlerme-
taphysik’, nooit de ’ancilla theosophiae’, nooit
een illustrator van visioenen geweest.

Eclecticus

Het meest recente werk, nu geéxposeerd in de
galerie Maghi Bettini in Amsterdam, roept geen
Gouden Legende meer in herinnering, maar ont-
springt aan het geloof dat hij in de vingers heeft.
’Geen orgeltoon’, zei Nicolaas Beets, ‘'maar uw
persoon’. Vredegoors commentaar op de orgel-
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tonen der zegevierende kerk was meeslepend en
amusant, maar het was het werk van een eclecti-
cus en niet van een alchemist, die zijn goud zelf
maakt. Die onkleur der eeuwigheid fungeert in
dit nieuwe werk niet meer als achtergrond. Het
goud is in beweging gekomen, stroomt over het
doek, verbindt zich met aardse en vooral aard-
kleuren, zodat men er wel van uit moet gaan dat
deze transmutatie wordt geregeld vanuit hemelse
gewesten. Onverhoeds geconfronteerd met een
van deze schilderijen ontsnapte mij, vanuit een
hersenwinding waarin de moedertaal der incan-
taties en litanieén is opgeslagen, de titel, die
schilder en schilderij zich tot dan toe vergeefs te
binnen hadden trachten te brengen: 'Trechter
van Genade’. Bert Vredegoor schildert zandlo-
pers waaruit eeuwigheid druppelt. En merkwaar-
dig genoeg brengen deze bovenwindse schilde-
rijen ons niet zozeer de hymnen aan de schone
schijn uit zijn voorlaatste periode in herinnering,
maar veeleer diens rechtlijnige eerstelingen. Bo-
ven die zelfgenoegzame, geodetische landschap-
pen, waarin geen lijn de kans kreeg aan de hori-
zontale evenwijdigheid te ontsnappen, is de go-
denschemering ingevallen. Het goud, de kleur
van het ’fin de siecle’ is uit de lijst geraakt en
maakt zich meester van het schilderij. Platland
heeft weer een verdieping. En het regent doop-
water op de gouden bergen.

Bert Vredegoor; 'Deerniswekker’,
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