De kijker doolt tussen droom en Werkelijkheid

door Martin Lacet

VORDEN - De expositie Twilight in
Galerie Agnes Raben slecht de
kloof tussen mystiek en realiteit.
Bij het aanschouwen van het
werk van Bert Vredegoor (Deven-
ter, 1956) is het alsof je een
kathedraal binnenstapt.

Zijn rasterwerken op fluweel
doen denken aan kathedrale ven-
sters, maar ook aan Arabische en
Indiase decoratiemotieven. Ach-
ter die kantachtige ornamenten
schemert een geheimzinnig gou-
den lichtschijnsel.

Door de perspectivische werking
duik je een gang in, een ondefi-
nieerbare ruimte, een diep myste-
rieus gat. Het betoverende licht
dat opdoemt vanuit de fluwelen
duisternis schept een esoterische
sfeer als van een heilige ruimte
waar binnenvallend daglicht door
gebrandschilderde ramen wordt
gefilterd.

Maar hoe sacraal dit ook allemaal

lijkt, de werkwijze is er niet min-
der profaan om.

Kunstenaar Bert Vredegoor experi-
menteert al jaren met bleektech-
nieken op zwart fluweel, maar de
chemische reactie met chloor
scheen niet houdbaar te zijn.
Zodoende worden de unieke lich-
teffecten uiteindelijk gedigitali-
seerd en middels een geavanceerd
sproeidrukprocédé opnieuw op
fluweel aangebracht. Recentelijk
lasert Vredegoor soortgelijke geo-
metrische rasterwerken uit
acrylaat met interne diffuse licht-
reflecties.

Hier doorheen kijkend ontwaar je
iets van de wereld aan gene zijde,
maar Zoals altijd in zijn werk

P> Tentoonstelling Twilight in
galerie Agnes Raben in Vor-
den van Bert Vredegoor en
Joep Sterman.

krijg je er niet helemaal zicht op.
Het rastervenster mystificeert de
werkelijkheid en houdt een ver-
moed mysterie in stand.
Mede-exposant Joep Sterman
(Amsterdam, 1943) tapt weliswaar
uit een ander vaatje, maar zijn re-
liéfsculpturen suggereren ook zo-
iets als een imaginair schemerge-
bied tussen het zichtbaar fysieke
en het illusoir associatieve.

In koper- en aluminiumplaat zijn
met de hand zigzag- en concentri-
sche vormen en spiralen gedre-
ven die archaische beelden oproe-
pen van de slang, het lichaam, de
cyclus van leven en dood, de stro-
ming van water, lucht en licht.

In de tentoonstelling Twilight
doolt de kijker in de schemering
van illusie en werkelijkheid, deels
tastbaar, deels onzichtbaar.

De expositie is te zien bij Galerie Ag-
nes Raben in Vorden. Te bezichtigen
tot en met 19 mei aan de Nieuwstad
20. Open: do t/m ma 11-17 uur.

W Into Temptation 1, sproeidruk op fluweel van
Bert Vredegoor.



